
 

Liturgie 
Kom ook Dienst! - ‘Goed nieuws voor jou!’ 
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Inleidend orgelspel      

 

Welkom en mededelingen  

Votum en groet 
Met het uitspreken van het votum verklaart de gemeente dat zij alles van God verwacht. Door 

de groet uit te spreken, begroet God Zelf de gemeente die aanwezig is. 

 

Zingen: O Heer, mijn God  

O, Heer mijn God, wanneer ik in 

verwondering de wereld zie die U hebt 

voortgebracht. Het sterrenlicht, het 

rollen van de donder, heel dit heelal, 

dat vol is van uw kracht. 

 

Refrein  

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn 

God: hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij!     

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn 

God: hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij!     

 

 

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 

tot in de dood gegaan is als een Lam, 

sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou 

dragen en aan het kruis mijn zonde op 

zich nam. 

 

Refrein  

 

Als Christus komt met majesteit en 

luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk 

zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding 

voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o 

Heer, hoe groot zijt Gij! 

 

Refrein 

 

Inleiding van het thema  

 

We bidden tot God om te vragen of Hij tot ons wil spreken in deze dienst 

 

Lezen uit de Bijbel – Psalm 99:1-5 
1De HEERE regeert; laten de volken van ontzag beven! 
2Hij troont tussen de engelen; laat de aarde van ontzag beven. 

De HEERE is groot in Jeruzalem, Hij is Koning over alle volken. 
3Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven.  

Heilig is Hij!  
4Loof de macht van de Koning, Die van rechtvaardigheid houdt. 

Ú hebt het volk Israël een rechtvaardige wet gegeven. 

Geef aan de HEERE, onze God, de eer waar Hij recht op heeft.  

Buig je voor Zijn voeten neer.  

Heilig is Hij!  
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De Grondwet is het fundament van de Nederlandse 

rechtsstaat. In de Grondwet staan de basisregels die in 

Nederland gelden en waar iedereen die zich in Nederland 

bevindt aan heeft te houden.  

In Nederland hebben wij een trias politica. Dat betekent dat 

de machten gescheiden zijn. Er is een wetgevende macht, een 

uitvoerende macht en een rechterlijke macht.   

 

 

 

Zingen: In de hemel is de Heer  

In de hemel is de Heer 

En Zijn glans is als kristal 

Hij is de Heilige van God 

En Hij heerst over 't heelal 

Er is macht in Zijn Woord 

Als de water'n bruist Zijn stem! 

Als de zon op de zee zo blauw 

Zo is de rijkdom van Zijn trouw! 

En aan U alle macht 

Alle heerlijkheid en kracht 

En aan U is de eer 

En de lof, want U regeert!! 

En aan U alle macht 

Alle heerlijkheid en kracht 

En aan U is de eer 

En de lof, want U regeert!! 

Miljoenen in gereedheid 

Staan de engelen om Zijn troon 

Verbijsterend Zijn sieraad 

En de schoonheid van Zijn troon 

Er is macht in Zijn Woord 

Als het water bruist Zijn stem! 

Als de zon op de zee zo blauw 

Zo is de rijkdom van Zijn trouw 

En aan U alle macht 

Alle heerlijkheid en kracht 

En aan U is de eer 

En de lof, want U regeert!! 

En aan U alle macht 

Alle heerlijkheid en kracht 

En aan U is de eer 

En de lof, want U regeert!! 

 

Lezen uit de Bijbel – 1 Timotheüs 1:8-10 en Romeinen 3:19-20 

8Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wet op de juiste manier gebruikt 
9en als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor 

wettelozen en voor ongehoorzamen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, 

voor hen die vader of moeder vermoorden, voor hen die andere mensen doden, 
10voor hen die seks met allerlei mannen of vrouwen hebben, voor mannen die met 

mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, voor mensen die liegen tegen de 

rechtbank en verder voor alle andere mensen die dingen doen die niet overeenkomen 

met de gezonde dingen die God ons leert. 
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19Zo kan dus niemand beweren dat hij geen schuld heeft. Iedereen zal aan God moeten 

toegeven dat hij schuldig is en straf verdient. 20Want niemand kan, door te proberen 

zich precies aan de wet te houden, door God vrijgesproken worden van schuld. De wet 

zorgt er namelijk niet voor dat mensen gaan leven zoals God het wil. De wet laat ons 

alleen zien dat we níet leven zoals God het wil. 

 

Zingen: Vader, vol van vrees en schaamte 

1. Vader, vol van vrees en schaamte,  

buigen wij voor U.  

Heel uw werk door ons vertreden,  

klaagt ons, mensheid aan bij U. 

 

2. Heer ontferm U over ons,  

die schuldig voor U staan.  

U bent onze God en Redder,  

neem ons in uw liefde aan. 

3. Vader, in dit uur der waarheid,  

keren w' ons tot U.  

O, vergeef ons, Heer herstel ons,  

maak ons hart en leven nieuw. 

 

 

 

 

 

Lezen uit de Bijbel  - Romeinen 3:21-28 
21Nu heeft God een manier gegeven om de mensen vrij te spreken van hun schuld. 
22Iedereen kan nu vrijgesproken worden, door te geloven in Jezus Christus. God maakt 

daarbij geen onderscheid tussen mensen.  Want alle mensen hebben gezondigd en 

missen de heerlijkheid van God, 24maar worden, niet omdat ze dat verdienen, maar 

door Zijn genade gerechtvaardigd, door de verlossing in Christus Jezus. 
25Hém heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in 

Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan 

de zonden die eerder hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. 
26Nu in deze tijd heeft Hij laten zien dat Hij wel rechtvaardig is, zodat Hijzelf 

rechtvaardig is als Hij mensen rechtvaardigt die geloven in Jezus. 27Kunnen we dan nog 

trots zijn op onszelf? Dat is uitgesloten. Waarom? Omdat het niet  door werken is, maar 

door geloof. 28Wij komen dus tot de conclusie dat de mens door het geloof 

gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. 
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Zingen: Heer, ik kom tot U! 

Heer, ik kom tot U,  

hoor naar mijn gebed.  

Vergeef mijn zonden nu,  

en reinig mijn hart. 

 

Met uw liefde, Heer,  

kom mij tegemoet,  

nu ik mij tot U keer,  

en maak alles goed. 

 

Zie mij voor U staan,  

zondig en onrein.  

O, Jezus raak mij aan,  

van U wil ik zijn. 

 

Jezus op uw woord,  

vestig ik mijn hoop.  

U leeft en U verhoort  

mijn bede tot U. 

 

Zingen: Zo lief had God de Vader ons 

1. Zo lief had God de Vader ons, 

dat Hij Zijn eigen Zoon zond 

tot heil van ons gebroken hart, 

omdat Hij ons zo kostbaar vond. 

Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 

toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; 

toch is het Jezus' bloed dat ons 

weer dicht in Zijn nabijheid bracht. 

  

2. O zie de Mens daar aan het kruis, 

met al mijn schuld beladen; 

beschaamd hoor ik mijn eigen stem 

Hem loochenen en smaden. 

Het was mijn zonde die Hij droeg, 

totdat Hij riep: 'Het is volbracht!'; 

Zijn laatste adem bracht mij hoop, 

Zijn sterven werd mijn levenskracht. 

 

3. Ik roem niet meer in eigen kracht, 

in gaven, in wat wijsheid is; 

ik roem alleen nog in de Heer, 

Zijn dood en Zijn verrijzenis. 

Hoe zou ik delen in Zijn loon, 

de zege die Hij heeft behaald? 

Maar dit weet ik met heel mijn hart: 

Zijn offer heeft mijn schuld betaald. 

 

Gelegenheid om vragen te stellen (appen naar 06-30063985) 

 

Geloofsbelijdenis (de kern van het christelijke geloof)  

 

Zingen: Heer U bent mijn leven 

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta; 

Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt; 

Uw Woord is het pad, de weg waarop ik ga; 

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 

Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij! 
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‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 

eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij; 

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 

één met God de Vader en verenigt met uw volk 

Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 

dan brengt U ons thuis in Gods rijk.  

 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw; 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart; 

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer, 

Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los; 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 

En in uw vergeving leef ik nu. 

 

God danken voor deze kerkdienst en bidden voor elkaar en de wereld

Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Zegen  
Na het zingen gaat iedereen staan en spreekt de dominee namens God de zegen uit. Deze 

zegen is de belofte van God dat Hij bij ons wil zijn en ons wil helpen bij alles wat we doen. 

Uitleidend orgelspel 

 

Hartelijk dank voor uw komst!  

In de Stevenshoek kan er een kop koffie / thee gedronken worden  

met iets lekkers erbij.  

Voel u vrij om iemand aan te spreken voor een vraag of persoonlijk gesprek!  
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